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Seminerlerimiz 
Başladı 


5 


Tü Seminer'i izleyen temsilcilerden bir grup.. 


Yeni dönemin- 
ilk semineri 
28.12.1969 
pazar günü 


yapıldı 


28 Aralık 1969 günü Sendikamiz, Beyazıt BeyaZsaray 
Rüya Düğün Salonunda bir seminer düzenlemiştir. Ücretler 
ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı 
ile ilgili seminere sendikamızın tüm temsilcileri katılmışlardır. Ayrıca, yaşlı üyelerimiz 
de seminere iştirak ederek konuşmacıları izlemişlerdir. 

Genel Başkan Rıza Güven'ın 
açış konuşmasından sonra Sendikamız Muhasebe ve Basın 


(Devamı 4. sayfada) 


| corus == = hva Güven 


Devrimci eylemler 
durdurulamaz 


Yıllardanberi sorunlarına çözüm yolu bulunamadığından ve 
kıyımdan yakınan öğretmenlerin kurdukları İLK-SEN ve 
TÖS'ün yöneticileri sorunları 
nı kamuoyuna duyurmak ve 
hükümetin umursamazlığını 
protesto etmek amacı ile aldıkları boykot kararı yurdumuzda 
ve dünyada büyük yankılar 
yaptı. 

Hükûmet edenlerin, yapılacak hareketin kanunsuz olacağını, yapanlar ve yaptıranlar 
hakkında cezai koğuşturma ya 
pılacağını devlet radyolarından 
ve basın yolu ile duyurmak suretiyle aba altından sopa gösterircesine tehditlerine rağmen 
geçtiğimiz ay içinde dört gün 
süren boykot kararı uygulandı. 


Gerçekten yasalarımız öğretmenlere ve kamu görevlilerine 
grev hakkı tanımamıştır. Hükümet de bu hakka sahip olmayan kanun görevlilerinin 
boykot yapamıyacaklarını söy- 


| lemekte haklı olabilir. 


Yürürlükte bulunan Anayasa'nın 42. maddesi «çalışma 
herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet çalışanların insanca yáşamaları ve çalışma hayatının 
kararlılık içinde gelişmesi için 


(Devamı 4. sayfada) 


Bir Emekçiyi 


Polis ve Yöneticiler, Baskın 
ve Öldürme Eylemlerine karşı 
ilgisiz görünmeyi fırsat sayarak 
şimdi de patronların kiralık 
adamları gibi kâhpe kurşunla- 


ımı kardeşlerimiz üzerine bo-. 


şalmaya başlamışlardır... 


Sendikamız Genel Başkanı 
Rıza Güven GAMAK Fabrikasında çıkan olaylar sırasında 
bir işçinin öldürülmesini şiddetle yeren şu bildiriyi yayınlamıştır: 

«Örice devrimci öğrencilerin 


—— 


Kurşunladılar 


konutlarına Anayasa'ya rağmen dokunarak onları birer 
asi ve şaki gibi halkoyuna sunmaya başladılar. Sonra tutüp 
devrimciöğrencileri gözünün 
yaşına bakmaksızın öldürdüler. Sonra gene Lâstik-İş Bur- 


sa Şubesine baskın yaparak en 
basit eleştiri bültenlerini birer 
şiddet vesikası diye halka sunmaya ve yöneticilerini de içeri tıkmaya başladılar. Bütün 
bu oluşumlara karşı devrimci 


(Devamı 4. sayfada) 


— Jinik Shkak iğ eylemlerine hız vermiştir. Fotoğrafta temsilcilerimiz görülüyor 


VARAN 1970 


Yeni bir yıla girdik. 


1969 gerilerde kaldı artık. Ne varki yaşanılmış yıllar, 
yaşanılacak olanların ölçüsüdür. 1969 yılı, yurdumuzun 
hangi çizgide bulunduğunun açık örneklerini vermiştir. 
Sosyal olaylara şöyle bir baktığımızda ilerisi için fal açmağa lüzum kalmamaktadır. 


1969 un son günlerinde işçilerle, toplum polisi çatışmış, bir işçi kavdeşimiz ölmüştür. Şu olay gerek Hükümet edenlerin ve gerekse patronların yine kendilerine 
huzur ve sükun sağlayacak, kapitalist düzenin tavizlerinden olan toplu sözleşme düzenine üyamadıklarını; iş 
hayatında ceberrut bir velinimet anlayışı içinde olduk. 
larını göstermektedir. Oysa bu eskimiş, köhnemiş patron 


» felsefesi sürdürülmek istenirken, işçi sınıfı emek ve sınıf 


ilişkilerinin bilincine varmış ve haklı bir mücadeleye 
başlamıştır Türkiye'de. İşte bu gelişimi, bu birikim ve 
dönüşümü göremeyen Ortaçağ artıkları, öğrencileri ve 
işçileri kurşunlatarak sosyal olayların gelişimini engel 
leyeceklerini, hızını keseceklerini sanmaktadırlar. Bir 


parça bilimden haberi olanlar belli bir ortamda kendini 
gösteren birikim sonucu dönüşümlerin olacağını, bu dönüşümlerin ise toplumun yapısını değiştireceğini benim- 


(Devamı 4. sayfada). 
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SAYFA: 2 


TEKSTİL 


S.S. KURUMU VEYA 
YAĞMA HASAN'IN BÖREĞİ 


— Nazi Almanya'sı dünya'ya saldırmadan önce harp 
hazırlıklarını en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışırken 
işçilerin sosyal hayatlarını tanzim eden İŞ CEPHESİ 
tasarruflarını rezilce gayeleri dışında harcarlardı. O devirde Hitler ve Amirallerinden Raeder arasında bir toplantıya ait notları aşağıda dercediyoruz. 

«Bu toplantıda Raeder, aynı zamanda (donanma 

personelinin 3 misli artması gerektiğinden başka) 

yeni gemi inşa programı için mevcut paradan fazlasına ihtiyaç olduğuna da değindi ama Hitler kendisine 
endişe etmemesini söyledi «İhtiyaç halinde Dr. Ley'e 
emreder İŞ CEPHESİNDEN 120 - 150 milyon Mark 
alır, donanmanın emrine veririm» dedi. «Çünkü, eninde 
sonunda, bu harcama işçilerin YARARINADIR.» Böylece 
Alınan işçilerinin sosyal hakları için biriktirdiği para 
Harp donanmasi programının uygulanmasında kullanılır.» 
VILLIAM L. SHIRER — Nazi İmparatorluğu kitabı 

Cilt I - Sayfa 4445'ten alınmıştır. 

Halkın malının har vurup harman savrulduğu hal. 
lere YAĞMA HASAN'IN BÖREĞİ denir. Bizde Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bugünkü durumunu ele alırken 
yazımızın başlığına bu atasözünü koymakta tereddüt etmedik. 

Bundan sonra yapacağımız açıklamalar Aralık /1968 
tarihinden önceye ait neşredilen resmi belgelerin tetki- 
ki neticesidir. 

Türkiye'mizde en zengin müesseselerden biri olan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bu muntazam gelirinin 
milyarlarca lirası her hükümet tarafından şuursuzca ve 
gaddarca kullanılmış, bu müessesenin başında bulunan 


ödlek gölgeler bu emirleri hep aşarak yapmışlardır. 


Aşağıda Sosyal Sigortalar Kurumunun batak halini 
gösteren yürekler acısı durumunu anlatmaya çalışacağız. 
1 — Sosyal Sigortalar Kurumunun elinde 1968 so- 


yg nu itibari ile 941.064.2195limn kiminle nie taksi 


Bazı önemli maddelere yapılan zamlar basın kanalı ile söz 
konusu edilmesine rağmen, 
birçoklarına da kaşla göz arasında zamlar yapılmakta ve 


. fakat basın bu kadarı üzerine ! 


inmediğinden zam furyasının 
durduğu kanısı uyanmaktadır. 


Bugün satılan her mala, her 
tüketim maddesine az da olsa 
mutlaka bir zam yapılmaktadır ve üstelik yapılan bu zamlar için süre de söz konusu olmamaktadır. Satıcı, malına istediği etiketi rahatlıkla koyabilmektedir. Bunu denetleyecek tek bir makam yoktur 
Türkiye'de.» Belediyeciler, fu- 
kara halkımızın, emekçilerin 
binbir güçlükle diktiği konduları devirmekle meşguldur. Çoğu defa belediye memurları da 
az ücret aldıkları halde, konfor hayat yaşama olanaklarını 
elde etmişletdir. Bunun nedenini fiyatlara yapılan gelişigüzel zamlarda aramak yanlış 
olmasa gerekir. 


* Bizim dar olanaklarımızla yapıldığını tesbit edebildiğimiz zamlar şöyle sıralanabi:- 
lir: 

* Belediye oduna 47.50 TL 
narh koyduğu halde, çekisi halen 70.— TL ye satılmaktadır. 


* Önceden 23 liraya satılan 


Pahalılık kol 


Z 


15 OCAK 1970 


geziyor 


— Kol gezen pahalılık... Geçinebilene aşkolsun... | 


BİZ BİZE İsmail Gol 


Büyük Çelişki 


Kamu sektöründe 800 bin memur varmış. 300 bini 
sendika üyesiymiş. Tös ve İlksen de Türk-Persen'e katılma kararı almış. 100 bin üye de buradan, ettimi 409. 
Üye aidat öder ve de bağlandığı örgütün ilkelerini savunur. 400 bin bilinçli üyenin herbiri yuva sahibi değildir. 
Ama en karamsar hesapla bir milyon kişiyi kapsadığı 
söylenebilir. Hele buna Töse ve Türk Persen'e üye olmayıp sempati duyan 500 bin kişiyi de aileleri ile birlikte sayarsak, 2 milyon ov cente demektir. ariwa xilâsnın 


-= manmsansay CANAVAN 
“ bulunmaktadır. 

Parasının değeri hergün Eai bir ülkenin ani 
tahvilini yalnız aptal tüccar satın alır. 

2 — Türkiye Kredi Bankası diye iflâs eden bir bankada Sigortanın beşyüzdoksanüç bin seksenaltı lirası 
batmıştır. Tasfiye ile kurtarılmaya çalışılmaktadır. 

3 — Sosyal Sigortalar Kurumu 128.106.969.— TL. 
lık arsa satın almıştır. Eğer bu arsalar İstanbul'daki arsalar gibi ise Allah sigortalı işçilere acısın. 

4 — 1968 sonu itibari ile işverenler, işçilerden kestiği ve kendi hissesi, ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödemesi lâzım gelen paradan 562.681.165.— lirayı ödememişlerdir. Yalnız 1968 senesinde yüz milyona yakın 
prim işverenler tarafından ödenmemiştir. 

5 — Bu borçlar yetmiyormuş gibi bir de işverenle. 
re 42.997.000.— TL. lık sanayi kredisi açılmıştır. 

6 — İller Bankası'na 91 milyon liralık kredi açılmış 
ve 25 sene müddetle bu borç ertelenmiştir. 

7 — Bu yağma düzeninden iştahlanan Türkiye Belediyeleri de sıraya girmiş ve İstanbul Belediyesi kırkyedi milyon, Ankara Belediyesi beş milyon sair belediyelerle birlikte elliüç milyona yakın borç para kepenk 
mıştır. 

8 — Muhtelif tria) namı altında kırkyedi milyon lira Sigortanın sağ'da solda alacakları vardır. 

9 — Sosyal Sigortalar Kurumunun Bankaların faiz 
ve komisyonlarından yirmi milyon lira alacagı vardır. 

10 — 775. Sayılı Gecekondu Kanununun 12 nci 
maddesine göre Sosyal Sigortalardan yüz milyona yakın 
para alınmış ve bu paralar kanuna göre iade edilme- 


yecektir. 

VE DEVAM 

İflâs etmek üzere olan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçileri Emekli 
Sandığı ile Asker? -Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı mensupları 991 sayılı kanunla Sosyal Sigortalara 
devredilmiş, de' yir muamelesi neticesinde sandıkların 
borçları ile im tiyazlı sandık mensupları sigorta bünyesine alınmıştır ., 

Ayrıca 17 36 sayılı kanunla yeni çıkan Avukatlık Kanunu Sosyal | Sigortalar Kurumu içinde tercihli ve imtiyazlı bir zí mre yaratmıştır. Hele son günlerde Barolar 
Birliği ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında imzala- 


“nan mukar ele hakkında kurumun ismi açıklanmayan bir 
(Devamı 3. Sayfada) 


po 


tereyağı (yiyebilen varsa tabii) 
30.— TL ye çıkarılmıştır. 


* Diğer yemeklik yağlara 
kilo başına 40 kuruş zam yapılmıştır. 


* İnşaat demiri % 70 pahalılanmıştır. 


* Ayakkabılara son dört ay 
içinde % 100 zam yapılmıştır. 

* Kuru fasulya 6.— TL ye 
yükseltilmiştir. 

* 19 lira olan pastırma 45 
liradan satılıyor. 

* Pirinçlere kilo başına bir 
hafta içinde 60 kuruş zam gel- 


'di. 


Şeker, çikolata vb. gibi maddelere kaşla göz arasında yapılan zam miktarı W 30. 


Bu yazdıklarımızın çoğunu 
tabiatiyle sadece vitrinlerde görebiliyoruz. Ama üretimi ise 
bize yaptırılıyor. Ayakkabıları 
diken kim? Odunu kesip nakleden kim? Kuru fasulyayı üreten, pastırmayı yapan, tarla- 


lardan pirinç toplayan kim? 


Bütün bunları ağzımız sulana 
sulana biz yapıyoruz. Yemeğe 
sıra geldi mi ürettiklerimizin 
üstüne bir etiket iliştiriliyor 
ve bizim cebimize de hergün 
için işe yaramayan bir onbeş 
papel sıkıştırıp savuşturuyorlar. 


Bütün bunlar da birşey değil.. yakında yılbaşlarında kadeh niyetine kaldırdığımız sulara da zam gelecek zam.. Bundan sonra korkulur ki, bulaşık 


suyuna ikinci bir sefer çıka- 


cak!,. 


© # dilekçe vermek ve tabelâ asmak kalır. Yada, şartlı olarak 


bir siyasal örgütü desteklemek kalır. Eh 2-2,5 milyon oy 
da bir iktidar demektir. İktidar da kanun fabrikası olduğuna göre, sokağa çıkıp yada boykot yapıp bir araba 
odun yemek anlamsız olur. Hadi odunu yedik. Hiç ol. 
mazsa elimize bir elma şekeri tutulsa da acımızı unutsak o da olmuyor. 

Dış görüntüsüyle durum bu. Bir de işin içyüzüne 


gelelim. Örneğin Lâstik-İş, devrimci bir sendikadır. Tüm 


yöneticiler de sosyalist eğilimlidir. Toplu sözleşme için 
çoğunluk sağladığı her işyerinde, yüzde yetmiş AP li 
işç.ler var. Sendika olarak, Lâstik İşi parti olarak AP yi 
tutuyorlar. Lâstik-İş kolunda Sarı yâni iktidar - işveren 
taraflısı sağ Sendikalar var. O sendikaya gidip kaydol. 
mazlar. Buna da bilinçsiz kitle oportünizmi diyoruz. 
Çoğu yerde sendikacının işçiyi sömürdüğü doğrudur. 
Ama bu devrimci kesimde tam aksidir. 

Türk insanı nedense, zordan, sefaletten, ıstırap ve 
yokluktan, horlanmaktan, ezilmekten yorulmuyor. Mazohist yapısı asırlardır değişmiyor. Elini uzatıp erişebileceği mutluluğu bile elinin tersi ile itmekte ve onu başkalarından bekler duruma düşmektedir. 

Evinde oturduğum bir Fabrikatör yada başka bir 
iş adamı beni yazıhanesinde çalıştırır her yıl aylığıma 


ikiyüz, kiraya da ikiyüz lira zam yaparsa, benim aylığım 


artmış olmazki, adam kendi kazancına dolaylı bir ekleme yapmış olur. Türk - İş'in yırtınırcasına anlatmağa 
çalıştığı bu aldatmacayı kendileri hazırladıklarının farkında değiller. En basit bir mantıkla çözümlenebilecek 
Sorunları keşfetmek için, hukuk büroları etüt ve plânlama bürolarını çalıştırır dururlar. Hadi örgütler «statik 
Sosyal» yapıdadır! diyelim. Ya çalışanlar? Çalışanlar 
hangi kesimde olurlarsa olsunlar, «Dinamik Sosyal» yapılarını yani daima gelişmeden, ilerlemeden, atılımdan 
yana olmaları gerekmez mi. Bazı toplumların doğa kanunlarını dahi göğüslediği ve tersyüz etmeğe çalıştığı 
gerçeği açık ve seçiktir. 

Rakı içen, biber yiyen, hardalı kaşıklarcasına yiyen 
insanın hem anası ağlar; acıdan, yüzünü gözünü buruşturur, ağlamaklı olur. Ardından da, tüm yaşantım boyunca yediğim en güzel yemek budur! der. Hani çok 
acıdan, bir gram zevk almak gibi. eN hikâyesi 
de diyebilirsiniz. 

Sözü nereden aldık nereye getirdik. 

Yurdumuz ünlü yazar ve araştırmacı Ripley'i besleyecek çelişki ve tuhaflıklarla doludur. 
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DOSTCA UMME Sen 
Sigaramın Dumanı 


Artık sıkıntımızın Son aşamasını da geçtik. TEKEL'imiz sağolsun, varolsun EFES'i de sürdü piyasaya. EFES 


- öyle enfes, öyle enfes ki.. Kaçak olarak yurda sokulan 


Amerikan sigaralarından çok daha pahalı satılan bizim 
EFES'imiz, kaçak Amerikan sigaraları ile mücadele edebilen tek militan! Şimdi bir de karaborsaya düşerse, 
EFES, rahat bir onluk edeceğe benzer.. 


EFES nere bilir misiniz? İzmir'in kazası ve orada 
hıristiyanların Meryem Analarının gömülü olduğu yer. 
Yani oraya gelen hıristiyanlar hacı oluyorlar.. Bizde 
EFES modası Oteli ile başladı. Koca bir otel diktiler 
oraya, EFES Oteli... Gidip yatmak bize vergi değil.. Sonra Efes Pilsen birası çıktı. Sonra da EFES Sigarası.. Yakında daha çok Efes modaları çıkar. Biraz beklemek 
lâzım. 

EFES zamdan Sonra çıktığı için piyasaya, henüz bu 
şamarı yemedi. Bilirsiniz eski sigaralar zam şamarını 
yiye yiye bugünkü hallerine döndüler. “ 

Öğretmenler yürüdü. Memurlar da yürüdü. İşçiler, 
öğrenciler zaten yürüyüşte. Düzenden memnun değil galiba bütün bunlar.. Kimbilir belki de bu son yürüyüşler: 
1e kenar sorunlarını çozumlediler ya da işıcrınuekı kurdu 
doktüler. Şimdi bu durgunluk epeyce uzun süreceğe 
benzer Bizdeki tüm eylemler hep böyle sağnak gibi olur. 
Uysa Italya öyle mi, Fransa öyle mi? 

Orada herşey baştan hesaplanır ve sonuç alınıncaya 
kadar direnişe devam edilir. Biz çok çabuk tedirgin oìuyoruz. Galiba bizdeki yönetimlerin sağlamlığı da buradan geliyor. Adamların kendi aralarında bir çatırdama 
başladı sanıyorsunuz. Görüşmeler, müzakereler derken 
çatırdının sesi kısılıyor ya da kesiliyor! 


Hatırlarsanız Menderes döneminde Turan Emeksiz'in 
öldürülüşü devrim için yeterli olmuştu. Oysa şu son bir 
vil icinde tam dokuz devrimci pis kurşunlara hedef edil. 
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işçi için tiyatro 


MERARAGADEROBEDAAEDUDOAAGZANGANOZEDDNAUNZAEUDDDDAEEEDAEADERĞİ 


Devrim İçin hareket Tiyatrosu 


Sendikamızın düzenlediği Seminere, çağrımızı anlayışla karşılayan DEVRİM İÇİN HARE- 
KET TİYATROSU da iki oyunla katılmıştır. Grev ve Gecekondu adlı oyunlarını temsilcilerimize seminer sırasında oynayan Devrim İçin Hareket Tiyatrosu oyuncuları büyük ilgi 
görmüşlerdir. Ali Özgentürk'ün 
oyunu açış konuşması seyircileri büyülemiş, oyun sırasında 
da bazılarının gözlerinin yaşardığı, bazılarının ise kendilerini 
sömürenlere karşı hiddetlenip 
hırslandığı görülmüştür. Her 
iki oyunu da tam anlamı ile 
başaran ekip seyirdiler tarafından nasırlı elleri çatlatırcasına alkışlanmışlardır. 


Biz bu kısa kritiğimizde biraz da bu tiyatro. üzerinde dur- 


mak istiyoruz: i 
“ 


Geçen sayımızdan itibaren 
açtığımız «İşçi Tiyatro» sütununda bundan böyle emekçileri ilgilendiren oyunlar üzerinde bilgi vermeye çalışacağız. 


Yeni Dünya Tiyatrosu'nun yararlı çalışmalarını anlattığımız 
geçen sayımızda bir nokta yanış anlaşılmıştır. Konumuz Yeni Dünya Tiyatrosu olduğu için 
diğer tiyatroları ister istemez 


dikkate çarpıyor. Şu ya da bu 
sanatçının Övülme aracı olarak kullanılan klâsik tiyatro 
anlayışını silkeleyip fırlatmışlar. «Bizi ismen tanımanıza ne 
lüzum var. Biz işte Ali, Veli, 
Ayşe Hatçe... Sizin gibi kimimiz işçi, kimimiz öğrenci kimimiz de işsiz...» diye sunuyorlar kendilerini... 


Ekip nerede hareket varsa 
oraya koşuyor, nerede durgunluk varsa oraya koşuyor. Para 


ile hiç mi hiç ilişkileri yok. Bi-. 


let satma gibi meşgaleleri yok. 
Belli bir tiyatroları da esasen. 


EN 


GAMA E A AA G A AA AEEA EE OEEAAAKAAAE 


Sosyal Siyorimar nurunu 


yetkilisi taratmaan Akşam Gazetesi 
ya mç DIrşey Kalmadan aynen alıyoruz. 
«Bir muyonuan 1azıa emekçinin yYarimarının garanti- 


SAYFA: 3 


Fabrika, Salon, Sokak nerede 
fırsat bulurlarsa... Ne kadar 
seyirci bulurlarsa... İki yıldan 
beri her türlü savaşa da göğüs 
gererek... 


Tiyatroyu seyreden demiyeceğim. Randevu verecek durumum yok. Ama siz bulup yakalayın ekibi. Sizden para istemiyorlar. Tiyatronun «İşçi bize 
gelemezse, biz işçiye gideriz» 
sloganlarına karşı, «ne yapar 
yapar biz tiyatroyu yakalarız» 
sloganını atın ortaya. Fabrikanıza çağırın, mahallenize çağırın.. Göreceksiniz ki o pırlanta 
yüzlü genç delikanlı ve genç 
kızlar size birşeyler belletebilmek için güler yüzle, duygnlu 
gözlerle size hizmet için koşacaklardır. 

Hepinizi yürekten kucaklarım devrimci fedakârlar..... 
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Yi 
(Dayiarais « y ata y 


‘ne yapugı açıklama- 


si olan kurumun iflasın €$igime geldigini» açıklamış ve 
mecusieraen geçtikten sonra yururluge giren, avuxaua: 
rm da sigorta kapsamına alınması ve onbın avukaımn 
Odeyecekleri 5U muyon liralık prim karşılığında 1,59 mır 
yar liralıkyaşlılık emeklilik ve malülluk sigortasına hak 
anaa yulunuakı «Avukanlar manunu S0zıeşmesi» 
hin uzun tartışmalardan sonra Kurum Müdürler urulunca po kabul edilip imzalanması üzerine, aynı yetkili, 
«Bu sözleşmenin imzalanmasiyle kurumun gelecekteki 
aktuaryal açıkları birbuçuk milyarın üstüne çıkacak ve 
mevcut açıklarla birlikte topyekün Kurum açıkları beş 
milyar lirayı bulacaktır» demiştir. 
GÜÇ GÜNLER BEKLİYOR 
. «Avukatlar Kanunu ile Kurumun açıkları büsbütün 


LİLLE BASOROCSAODADOCOCCOCAMIMTIMIMINI 


ge azam 


"di. Hele hele GAMAK'ta öldürülen emekçi Şerif Aygül.. 
Kimsenin kılı bile kpırdamıyor. Şu TÜRK-İŞ denilen 
uyduruk Amerikan karargâh merkezine ne demeli? Gelsin paralar, gitsin dolarlar. İşçi öldürülüyormuş, öğrenci 
kurşunlanıyormuş umurunda mı ağaların. Yanlış anlaşılmasın biz bu Amerikan karargâhından medet bekleyenlerden değiliz. Ne var ki en büyük işçi kuruluşu diye 
onun adı geçiriliyor protokola. Biz buna bozuluyoruz 
Şu son günlerde neler neler oldu da, ağaların tek bir sesi 
işitilmedi. Hani işitilse ne olacaktı ya? Ondan gelen ses 
davuldan gelsin daha iyi.. 


İşçi artık kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Amerikanın kucağına düşmüş yoz örgütlerden ona 
yarar yok. Parti olsun, örgüt olsun.. Hattâ kişi olsun.. 
Değil mi ki Amerika ile dostluk ilişkileri var.. Mesele 
orada biter. ' 


Şimdi yepyeni bir Amerikan madrabazlığı daha 
plânlanıyor.. Bunları Amerikan kepazeliğinin iyi anlaşılması için yazıyoruz. Almanya'da gurbet sızısına alınteri 
katan emekçilerimizin paralarına üçkâğıtçı IOS adlı bir 
Amerikan şirketi sahip çıkmaya kalkışmıştır. Bu şirket 
Almanyada çalışan işçilerimizin paralarını 10 yıl süre ile 
hiç birşey ödemeksizin alacak ve 10 yıl sonra da enâz 
1000 dolar (10 bin lira) ile katılan işçilere iki misli paralarını iade edecekmiş. İşte akıllı IOS Şirketi 10 yıl 
için işçi paralarını gasbetmenin peşindedir. Bu durum 
önceden İtalyan ve İspanyol işçileri için söz konusu 
edilmiş ve fakat anılan ülkelerin yöneticileri tedbir al 
mak suretiyle önlemişlerdir. Bizim yöneticilerin tutumu 
ise merak konusudur. Bilindiği gibi Almanyadaki işçilerin tasarrufları ile kurulan TÜRKSAN adlı bir şirket 
vardır. Bunun sızısının ne zaman çıkacağı da ayrı bir 
merak konusu'dur. Öte yandan Türk İşçilerinin muhtelif Avrupa bankalarında 10 milyarın üstünde paraları 
vardır ve bunlardan Avrupa bankaları vurgun vurmaktadırlar. Türkiye akıllanmadığı sürece de alınterlerimiz 
akıllıların kârma merhem sürecektir.. 


Boş verin canım. Bunlar büyük paralar, büyük işler. 
İşçi öldürülüyormuş Sosyal Sigortalar Kurumunun paracıkları çarçur ediliyormuş. Kuruma 2 milyon borçlu 
Amerikan karargâhının sesi işitilmiyormuş.. Boş verin 
bunlara. Nasıl olsa yarım yevmiye ile bir EFES Sigarası 
alabiliyorsunuz. Savurun dumanını, arkadan bakın... 


ikinci plâna bırakmıştık. Devrim İçin Hareket Tiyatrosu 
oyuncuları, şu anda «İşçinin 
Tiyatrosu» adlı bir tiyatro olmadığını ve parasız temsiller 
verdikleri için yegâne emekçi 
tiyatrosu olduklarını bize açıklamışlardır. Gerçekten de oyuncuların söyledikleri gibi, 
asgari ücretin 19 lira olduğu 
bir ülkede işçi paralı tiyatro 
seyretme olanağına sahip değildir. Peki paralı tiyatro seyredemeyen işçi, ebediyen'tiyatro gibi büyük bir bilinçlenme 
aracından yoksun mu bırakılacak? Devrim İçin Hareket Tiyatrosu bu sorunun cevabını 
veren yegâne emekçi tiyatrosu 
dur. Bunun için de «İşçi bize 
gelemezse, biz işçiye gideriz» 
sloganını ortaya atarak bir top 
luluk kurdular. Topluluğun 
kişiselliğe hiç önem vermediği 
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prim miktarlarını yüzde 11'den yüzde 28'e çıkarmak gerekmekteydi. Şimdi ise, onbin avukata tanınan imtiyazlar, bu batak gidişi daha da hızlandıracaktır.» 

800 LIRA AYLIK 

2500 LİRA EMEKLİLİK 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürler Kurulunca kabul edilip imzalanan Avukatlar Kanunu sözleşmesinin, işçiler için yapılan sözleşmelerden çok farklı olduğunu da belirten yetkililer, bu kanunun ve bu kanuna göre kabul edilen sözleşme gereğince, şimdi kurum- 
da 800 lira aylıkla çalışan bir avukat, mühendis gibi serbest meslek sahipleri, emeklilikl erinde ayda 2500 lira 
alacaklardır. Kaba bir hesapla, avukatlar, çalıştıkları süre içinde Kuruma 50 milyon 870 bin lira prim yatıracaklar, buna karşılık emeklilik, malüllük ve ölüm yardımı 
olarak Kurumdan 1 milvar 550 milyon lira alacaklardır» 
demektedirler, 

VE DE DEVAM 

1 — İkinci beş yıllık planın bu yılki uygulama programında «küçük esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik 
kanunu» çıkarılacağı müjdesi verilmektedir. Buna göre 
yeni bir imtiyazlı zümre daha Sosyal Sigortalar bünyesi 
ne sokulmaktadır. 

2 — Gazetelerdeki «işçi çocuklarına öğrenim bursu 
veriliyor ve bunun için imtihan açılacakmış» haberini 
okuyunca insan seviniyor. «Eh, diyorsun Devlet Anayasanın hiç değilse bir maddesini uyguluyor. Fakir insanların çocukları da okuma olanağına kavuşuyor. Haberi 
biraz araştırınca 500 çocuğa ayda 450 TL. lık yardımın 
Sosyal Sigortalar Kurumunun cebinden çıktığını hayretle öğreniyorsun, ve bu dalavereye şaşıyorsun. 

VE DE SON i 

İşçiler... Görüyorsunuz ki alavere dalavere Kürt 
Memet nöbete. Sen gözünü açmaz, malrna sahip çıkmazsan birgün elinde renkli sigorta kartından başka birşey 
kalmayacak. TÜRK-İŞ Konfederasyonuna güvenirsen 
onun sesi çıkmaz, zira o da kendisine konforlu saray 
yaptırmak için Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan borç para aldı. Sü 
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İSTANBUL 
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« 


SAYFA: 4 


Devrimci 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; İşsizliği eleği; 


saktır.» 45. máddesi ise «Devlet çalışanların yaptıkları işe 
uygun ve insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamalarına elverişli adaletli 
bir ücret elde. etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» 47. maddesi, «işçilere toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanır. 49. 
maddesi «yoksul vatandaşlara, 
sağlık şartlarına uygun konut 
ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» Demekte ve birçok 
güvenlik tedbirlerinin alınmasını devlete görev olarak yüklemiş bulunmaktadır. 

1961 den bu yana çıkarılan 
aksak yasalarla az da olsa işçilerin hayatlarında değişiklik 
sağlanmıştır. Bunun yanısıra 
memurlar ve özellikle öğretmenler için gözle görülür hiç 
bir güvenlik tedbiri almadıktan 
başka grev hakkından yoksun 
sendika kurma hakkındaki yasalara göre kurulan sendikaların da karşısına çıkarak bu örgütlerin gelişmesini engellemek 
için öğretmen kıyımına girişmiş bir çok öğretmenleri işinden, bir çok öğretmenleri yerinden etmiştir. Dev adımlarla 
yükselen pahalılık ejderinin 
pençesinde her geçen gün biraz daha ezilen kanun görevlilerinin sorunlarına çözüm yolu 
bulmak şöyle dursun, bu ko- 


ye DE A KY A A aa as: à 


Eylemler 


görüşülmesi gereken ilgililer 
onları ve temsil ettikleri yüzbinlerce öğretmeni kanunsuzlu 
ğa zorla iten sapık bir yola girmişlerdir. 

Nihayet 4 gün süren boykot 
yapılmış ve bitmiştir. Bu olay 
süresi içinde ve bittikten sonra 
yüzlerce öğretmen görevinden 
alınıp, haklarında kanuni koğuşturma yapılmasına başlanılmıştır. Fakat hükümetin bu 
sakat tutumu bütün sertliğine 
rağmen öğretmenleri yıldırabilmiş midir? 

Öğretmenler boykotu nedeniyle haklarında kanuni koğuşturma yapılması diğer kanun 
görevlilerine gözdağı o verebil. 
miş midir? 

Bütün bunların cevabını PER 
-SEN aldığı miting kararı ile 
vermektedir. Akılcı yolun bu 
olmadığı gerçeği ortaya çıkmış 
tır. Anlaşılmıştır ki, çeşitli sosyal ve ekonomik bunalımdaki 
insanlar kanun zoru ile susturulamazlar. Çıkar yol bu bunalımlara temelli çözüm yollarını 
bulmaktır. Oturulabilecek bir 
konutun kirası en az 600 lira 
olan bir ülkede 500 liraya öğretmen, 250. liraya memur çalıştıracaksın, her sabah bakkaln manavın, kasabın vitrinlerinde yeni bir fiat artışı ile 
karşılaşan memurdan kanunlara saygı bekliyeceksin, isyanı da ceza tehdidi ile bastırmağa çalışacaksın, olmaz böyle 
devlet yönetimi. 


P ANNE NEE - - 


TEKSTİL 


W 


15 OCAK 1970 


Seminerler 


(Baştarafı 1. , sayfada) 
Müşaviri Kâni Şengül, ücretler ve vergi mevzuatı ile ilgili 
ilk dersini vermiştir. Şengül, 
emekçiler için çok önemli olan 
ücretlerin, ihbaröneli ve kıdem 
tazminatlarının nasıl hesaplandığını izah etmiş ve Gelir Vergisi Kanununun emekçilerle 
ilgili kısımlarını anlatmıştır. 

İkinci konuşma Genel Sekreter Yunus Kara tarafından yapılmıştır. Kara, Sosyal Sigor 
talar'ın yağma düzenini rakamlar vermek suretiyle ortaya 
koymuş ve Kurumun çıkarcılar 
elinde nasıl tâlana uğratıldığını 
açık bir dille anlatmıştır. Sigorta Kurumunun böyle yağma edildiğini bilmeyen temsilci 
ve dinleyiciler konuşmayı ibretle izlemişlerdir. 

Genel Sekreterin konuşmasindan sonra DEVRİM İÇİN 
HAREKET TİYATRO'su Grev 
ve Gece Kondu adlı iki oyununu oynamıştır. Ekibin oynadığı her iki oyun da seyircileri 
etkilemiş ve çoğu kendi hayatını sahnede bir kez daha görme olanağına kavuşmuştur. 

Oyundan sonra son konuşma 
Sendikamız Hukuk Müşaviri 
Av. Abdullah Sert tarafından 
yapılmıştır. Sert, ilgi ile izlenen konuşmasında Sosyal Sigortalar Kanununu ve 1186 sayılı kanunla yapılan son değişiklikleri açık bir dille izah 
etmiştir. Sigorta kolları üzerinde ayrı ayrı duran Av. Abdullah Sert iccilerin kendicinn 


a 


VARAN 1970 


(Baştarafı 1. sayfada) 


semişlerdir. Bilimsel gerçeği inkâra kalkanlar ise tepetaklak olmuşlardır ve fakat ister-istemez topluma ve ki: 
şilere de döküntü verdirmişlerdir. Türkiye'de emekçiler 
topluma ve kişilere döküntü verdirmek isteyen fikri yapıda olmayıp, sürekli yapıcı bir eylem içinde oldukları 
halde; hâkim sınıfın kişileri bundan habersiz gözüküp 
sert metodları, sindirme uygulamalarını denemektedirler. 
Bundan da zararlı çıkacaklar, hiç kuşkusuz insana say- 


. gısız dikta heveslileri olacaktır. 


Türkiye'de ilk kez fikir işçilerinin direnişine de ta 
nık olduk 1969 yılında. Bu fikir işçileri Devletin ve Hükümetin parelelindeki kapıkulları değildir. Bunlar az gelişmiş ülkenin sancısını çeken, insana ve topluma âşık, 
insanı, insan yapan eğitime gönül ve ömür vermiş öğretmenlerimizdir. Yazdığımız, çizdiğimizi, belli çizgide 
vardığımız düşünce yeteneğimizi bize kazandırmış bu 
elleri öpülesi insanların insanca yaşama istekleriyle, insanca eğitim parolalarına karşı yine Ortaçağ kalıntısı 
İdareciler radyolardan ceza tehditleriyle karşılık vermişler, toplumdaki gelişim ve dönüşümden habersiz görünmüşlerdir. Öğretmenlerin toplumun daha iyi, daha güzel 


. yaşantısı için verdikleri mücadele ise, olaylar arasında 


bağ kurma yeteneğinden yoksun çoğunluk sendikalarımız tarafından yeterli desteğigörmemiştir. Sevincimiz 
odur ki, toplumun bu çilekeş emekçilerinin direnişinde 
Sendikamız kendine düşeni namuslu bir şekilde yerine 
getirmiş, sendikal eyleme uygun davranmıştır. 


\ Değindiğimiz şu iki olay 1970 Türkiyesinin emekçileri bakımından geleceğin mutlu mücadelesini müjdelemektedir. Anayasa'nın öngördüğü insanca yaşama düzeninin kurulması için 1970 yılında mücadele daha köklü 
ve etken olacaktır. 


Tekstil işçileri de 1970 de hiç kuşkusuz bu amaca 
uygun eylemler yaratacaktır. 


Emekçilerin insanca yaşayacağı nice yıllar dileğiyle. 


HAKMAN EAA AAA GARA AED Ema SREAOCREROTAACONSONOADONNANOOAOAOOCAQCOCAOACANOOQHNDOTORNAANAD> 
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tup 


a gayret VUC BUSIErMEMIŞtir. 

Bütün bu dertler birike birike büyük bunalımlar ortaya 
çıkmıştır. Bunalım okadar bümüş, okadar tahammül edil. 
mez olmuştur ki, yürürlükteki 
yasalar öğretmenlerin bir direniş yapmalarına engel olamıyacak kadar hafif kalmıştır. 

Dikkate değer bir tarafı da 
büyük bunalımların etkisi altında boykota karar veren örgütlerin temsilcileri ile karşı 
karşıya oturup sorunların çözümlenmesi için akılcı yollarla 


vgittmnenin de memurun da 
bu koşullar altında yaptığı ve 
yapacağı her direnişe kanunsuz 
da olsa vicdanı olan herkesin 
katılması gerekir. 

Bunun için sendika olarak 
destekleme kararı aldık. Sendikamız yöneticilerine nezaketen teşekkür etmeleri gerektiğini söyliyen bir aracıya, «Biz 
memur sendikasıyız işçi sendikaları ile iş birliği yapmamız 
suç olur» diyen öğretmen liderlerine küstüğümüzü de söylemeden geçemeyiz. 

RIZA GÜVEN 


Kurşunlanan emekçi 
(Baştarafı 1. sayfada) 


olanın da olmayanın da tek bir 
sesi çıkmadı. Sendikalar dut 
yemiş bülbüle döndüler. Son 
defa da GAMAK Fabrikasında 
Şerif Aygün adlı kardeşimizi 
katlettiler. Olayların polisin 


işveren vekilliği yapmasından 
dolayı çıktığını tanık olanların 
hepsi bilmektedir. Bu çirkin 
davranışlı düzen bunca yıkıcı, 
kırıcı öldürücü eylemlere rağmen hâlâ varlığını sürdürmek- 


tedir. Özellikle bu son tutum 
tüm emekçi sınıfını ayağa kaldıracak niteliktedir. Genel grev 
böyle hallerde yapılmalıdır. Biz 


namustan yana örgütleri şimdi genel direnmeye çağırıyoruz. 
Susmak ya gaflettir ya da düzene için için alkış tutmaktır. 
Sendikamız olayın gerektirdiği her türlü direnişe hazırlanmakta olduğunu sayın kamu 
oyuna duyurur. 


Polis bir 
Sendikaya 
baskın yaptı 


Lâstik-İş Sendikası Bursa Böl 
ge Temsilciliği geren hafta polis tarafından aranmış ve yöneticileri tutuklanmıştır. Hükümet 
aleytarı bildirilerin ele geâirildiği iddia olunan baskın devriracilere gözdağı vermek amacıyla 
yapıldığı öne sürülmüştür. Gerçektende son günlerde polis öğ 
renci kuruluşlarında arama yapmakta ve öğrencileri halk katın- 
da küçük düşürücü yayınlar yapılmaktadır. Sendikamız, Nendi- 
ka baskını hareketini sert bir 
dille eleştiren bir bildiri yayınlamış ve tutumun iktidara hayr 
getirmeyeceğini açık hir dille ortaya koymuştur. Devrimci cepheyi yarmak amacıyla girişilen 
bu sindirme hareketleri ters sonuçlar vermekte ve emekçilerle 
öğrenciler gün geçtikçe bileylenmektedirler, 


sorduğu soruları da ayrı ayrı 
cevaplandırmıştır. 

İşçiler bu seminerin kendileri için çok yararlı olduğunu 
ifade etmiş ve bu tür seminerlerin sık sık yapılması temennisinde bulunmuşlardır. 


——.y ay yak ME TANG KANAA DALI 
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: 


DOĞUM 
Bilka Sanayii İşyeri Sendikamız Temsilcisi Mehmet Yavuz'un bir oğlu dünyaya gelmiştir. Süleyman adı verilen 
yavruya uzun yaşantılar diler, 
ana-baba'yı kutlarız. 
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DOĞUM r 
Has Büküm Fabrikası, Baş 
temsilcisi ve Yedikule Yönetim 
Kurulu Üyesi Sadullah Çınar'ın 
bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ana 
ve babayı kutlar yavruya uzun 
ömürler dileriz. 


Oğretmenler 
Boykot Yaptı 


TÖS ve İLK-SEN'in ortaklaşa 
yürüttükleri 4 gün süreli boykot büyük bir başarı ile uygulandı. Sendikamız, Öğretmenler 
boykotunu ilk destekleyen işçi 
sendikası oldu... 

Geçen yılın son ayında Türkiye Öğretmenler Sendikası 
(TÖS) ile Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İLK- 
SEN)in ortaklaşa yürüttükleri dört gün süreli büyük boykot tam bir başarı ile sonuçlanmıştır. Türkiye'de küçük 
bürokrasinin ilk ve büyük direnişi olarak nitelenen boykota onbinlerce öğretmen katıldı. Hükümetin ve ağcı kuruluşların boykotu sabote etmek 
içinyaptıkları bozucu faaliyetler boykotçuları etkileyemedi 
ve böylece, binlerce öğretmenin açığa alınması, görev yerlerinin değiştirilmesi gibi menfi davranışlar para etmedi. Öğretmenler artık korkmuyorlardı, öğretmenler artık çekinmiyorlardı. Bilinçli ve inanmış 
kimseler olarak dediklerini 


lafta bırakmayıp uygulama 
yapıyorlardı. 

Öğretmenlerin bu yerinde 
ve bilinçli atılımlarını her bakımdan desteklemek amacıyla 
Sendikamız derhal «BOYKOT- 
ÇU ÖĞRETMENLERİ DES- 
TEKLEME KOMİTESİ» adlı 
bir komite kurarak eyleme 
geçti. Sendikamızın kurduğu 
Destekleme Komitesi, işçi çevrelerinin ilk hareketi olarak 
değerlendiriliyor ve öğretmenlerin cesaretini oarttırıyordu. 
Komite ilk iş olarak Genel 
Boykot Komitesine şu telgrafı 
çekiyordu: 

«Türk öğretmenleri olarak 
yürütmekte olduğunuz boykot 
hareketini Tekstil İşçileri Sendikası olarak destekleme kararı aldık. Bu yolda kazanılacak 
başarı, büyük ihtarınıza aldırış etmeyen sorumsuzların dešil, devrimci ve bilinçli siz öğretmenlerindir. Verilen savaş 
sadece sizlerin değil, tüm Türk 
halkınındır. Yıllardanberi ilk 
defa aynı savaşın cephelerinde 


eylemli olarak ortaklaşa görev 
almak bizleri mutlu kılmıştır. 

Yaptığınız çağrıya uyarak 
işçi velilere çocuklarını okula 
göndermemelerini bildirdik. 
Emekçiler her zaman sizlerle 
beraberdir. Yolunuza ve mücadelenize devam ediniz. Tekstil 
emekçileri sizlere destek olmakla iftihar etmektedir. Zafer devrimcilerindir. Başarılar 
diliyoruz. 

T.İ.S, Öğretmen Boykotunu 

Destekleme Komitesi» 

Öğretmenlerin bu başarılı 
hareketleri diğer memurların 
da cesaretini arttırıyor, hükürmetin gözdağı vermek için uyguladığı kırıcı eylemlere aldırmaksızın Türk PER-SEN de 
eyleme geçiyordu. Geçen pazar 
günü İstanbul'da yapılan memur mitingi ileride yapılacakların sağlam temeli oluyordu. 
Böylesi ortak anlayışlar çerçevesi içinde yapılacak direnişler, yeni yılda devrimcilere 
mutlak zaferler kazandıracaktır. 


Ar 


